
…Ik zeil langs regenbogen Gods stilte tegemoet…

Felix Timmermans

Dankbaar om wat hij voor ons is geweest,
berusten wij in het heengaan van

Frans De Swert
Echtgenoot van Adrienne Swartelé

geboren te Schoten op 1 juni 1928 en overleden te Wijnegem
in het WZC Molenheide op 9 april 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd samen met ons van Frans
afscheid te nemen op dinsdag 16 april 2024 om 11 uur in de kerk

Onze-Lieve-Vrouw Koningin te Schoten-Koningshof,
gelegen aan het Ruusbroeckplein.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.40 uur.

Aansluitend heeft de asverstrooiing plaats op de verspreidingsweide 
van de begraafplaats van Schoten, H. Consciencestraat.

Tot en met zaterdag 13 april is er gelegenheid tot groeten in het 
rouwcentrum Peeraer, Turnhoutsebaan 444 te Wijnegem,

na telefonische afspraak op tel. 03 353 60 83.

Correspondentieadres:
Familie De Swert - Swartelé

p/a Uitvaartzorg Peeraer
Turnhoutsebaan 444-446b – 2110 Wijnegem

digitaal condoleren via www.peeraer-wijnegem.be

Dit melden u:

Jen Swartelé,
zijn echtgenote,

Peter en Chantal De Swert - Coen,
 Philippe De Swert,
  Sophie,
 Kathleen De Swert en Gregory Sevastos,
  Lisa, Lou,
 Nathalie De Swert en Jonathan De Ceuster,
  Ella, Noah,
 Michael De Swert en Linda Calders,
  Thomas, Laura,
Frank en Mariette De Swert - Brangers,
 Knut De Swert en Vanja Thomassen,
  Mathea, Isabel, Sindre,
 Jelle De Swert,
Jan en Anne Dierckx - De Swert,
 Greet Dierckx en Nic Van Els,
  Louise, Stan,
 Els Dierckx en Dusty Lefevre,
  Brent, Joren,
Mieke De Swert,

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Jan en Monique Gedopt - Rouvroy,
zijn neef en nicht,

De families De Swert en Swartelé.

Een bijzondere dank aan Dr. Sysmans en het personeel

van het WZC Molenheide voor de goede zorgen.


